
Weg van de hoop
Diep in onszelf dragen wij de hoop.

Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af

van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.

Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis

is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat

of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,

niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,

het resultaat.

Václav Havel

Geachte relatie,

We leven in spannende tijden. 
Tijden waarin alles op zijn kop lijkt te staan. 

Dit kan angst en verwarring oproepen. 
Het komt nu op persoonlijk leiderschap aan. 
Je eigen angsten zijn een slechte raadgever. 

Zelf laat ik mij graag inspireren door mensen 
die in complexe situaties leven of die voor 

grote dilemma’s hebben gestaan. 
De in 2011 overleden Tsjechisch schrijver, 
dissident en politicus Václav Havel was zo 

iemand voor mij. 
Hij heeft prachtige literatuur het licht doen 
zien die bijna allemaal geworteld is in zijn 

ervaringen als dissident. 
Hij heeft prachtige poëzie geschreven rond 

het thema ’HOOP’.

Ik wens je op alle terreinen 
een hoopvol 2016!

Vriendelijke groet,  
Petra van der Horst


